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Donderdag 28-03-2024 

Pasen in de Achterhoek wat leuk, en ook omdat het 5 deelnemers 

zijn vanuit een zorgboerderij in Schijndel. 

Wij hopen dat John, Natascha, Jos, Wieneke en Ronald er net zoveel 

zin in hebben als wij. En wij zijn Babs en Rob de begeleiders van deze 

vakantie.  

En zo te zien hebben zij er veel zin in want, als wij aankomen om 2 

uur staan zij al klaar met de koffers om snel de bus in te gaan en 

naar Lochem te rijden. Nadat alles was ingeladen, afscheid genomen 

van Gert-Jan en Debby, de bus in en weg. 



 

 

Rond half 4 komen wij aan bij Euro Parcs de Achterhoek in 

Lochem en mogen gelijk ons huisje in. 

Eerst maar de bus uitgepakt en met de koffers naar de 

kamers. Daarna een bakkie koffie of thee om daarna alles uit 

te pakken op te ruimen en bedden opmaken.                        

Dan wordt het tijd om het eten klaar te maken. Dat werd 

groentesoep met ballen en belegde broodjes en als toetje 2 

soorten vla.   

Het eten hebben wij ons goed laten smaken om daarna met  

de koffie en thee een klein beetje te laten weten wat wij gaan 

doen deze vakantie en of jullie het daarmee eens zijn. 

Natuurlijk werd er ook naar de De Passion gekeken wat toch 

weer een bijzonder spektakel was. 

Het was rond 10 uur dat wij ons bed op gingen zoeken om te 

dromen van een mooie, leuke en gezellige vakantie met 

elkaar. Slaap lekker allemaal en tot morgen. 

 

 

        



 

 

Vrijdag 29 maart 

De hele ochtend regen. ‘s Middags is het droog en ong. 12 gr. 

Rond 9 uur zat iedereen aan de ontbijttafel na een nacht 

waarin wij allemaal niet zo goed hebben geslapen. Maar ja in 

een vreemd bed is dan soms ook lastig.  Eerst maar ontbijten 

en daarna boodschappen doen. Vanmiddag gaan we het 

Avonturen pad lopen.  Maar wat erg jammer was ,was dat 

John niet mee kon het pad op met de rolstoel terwijl dat wel 

gezegd was.                                                             

               

 

                      

  

 

 

 

 



 

 

                              

                               

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

                                                                                               

 

           

 

                                             

Na alle obstakels te hebben genomen  

of er omheen te zijn gelopen,  en ook een 

prachtige wandeling, gaan wij nog even proberen te 

boogschieten.                                                   

 

 

 

                                    

 

                                    

 

 

 

 
 



 

 

Daarna nog een pannenkoek. 

 

                                                                                      

 

 

 

                     

  

  

                                                             

 

 
 



 

 

Na de overheerlijke pannenkoeken en het ijs, was het weer 

tijd om naar huis te gaan.  Iedereen ging wat voor zichzelf 

doen en het eten laten zakken. ’s Avonds hebben wij televisie 

gekeken en nog wat spelletjes gedaan. 

Allemaal op tijd naar bed op naar morgen.  

 

Zaterdag 30 maart 

We hebben gelukkig allemaal beter geslapen en hadden wel 

weer trek in een ontbijtje. Wieneke en Natascha wilden heel 

graag hun eitje zelf bakken. 

  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na het ontbijt zijn Rob, Natascha en Wieneke boodschappen 

gaan doen. Rond 11.00 uur zijn wij vertrokken naar Arnhem  

waar wij misschien wel Gert-Jan tegen zouden kunnen komen 

volgens de 2 meiden.         

                   

                                                         

 

                                            

                       

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

Jaaa daar hebben we Gert-Jan. 
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Na een hele dag slenteren wordt er                                            

voor een makkelijke maaltijd gekozen. Broodje hamburger 

maar wel met een gezonde salade. 

                                                      

 

 

 

 

Nog een hapje en een drankje, het was weer een gezellige  

dag met elkaar.  Vannacht gaat de wintertijd naar de 

zomertijd dus we slapen een uurtje minder maar we mogen  

toch wel uitslapen. Voor nu Welterusten allemaal en tot 

morgen. 

 



 

 

Zondag 31 maart 

Het weer was eerst bewolkt maar later kwam de zon goed 

tevoorschijn en konden wij op ons terras zitten nadat er eerst 

natuurlijk een paasontbijt was gegeten. 

                                                                         Dit  

                                                                             Di  

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Uitzicht vanuit ons huisje. 

 

 

 

 



 

 

                                                                               

 

 

 

Een eenvoudige brunch begon met een pasteitje en daarna 

warme broodjes en croissantjes met gebakken eieren erbij. 

                                                     

 

 

 

 

                                                     

Het was prachtig weer en we zijn naar Kasteel Ruurlo 

gereden. Na een drankje zijn wij een stukje gaan wandelen. 

  

                                                     

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                       

 

 

 

Dan nog een spelletje Memory, en wie de 

winnaar was kreeg een paashaas van 

chocolade. Ronald was de geluksvogel. 

 

 



 

 

Het avondeten was eenvoudig en dat was verse 

courgettesoep met brood en smeerseltjes. 

                                                                

                                                             ‘s ’Avonds een spelletje 

                                                                   Voelbingo gespeeld.  

                                                                   Was gezellig en 

iedereen e                                                 allemaal een prijsje. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wat een knapperds!!!!!!!         

  

 

 



 

 

Na een rustige dag en met prachtig weer waarvan wij zeker 

hebben genoten, gaan wij weer lekker slapen om morgen, de 

laatste dag van de vakantie, ook weer een mooie dag van te 

maken. 

Welterusten. 

 

Maandag 1 april 

Goedemorgen, we hebben weer heerlijk uitgeslapen  

vanochtend.   We doen het rustig aan want wij gaan 

vanmiddag na de lunch naar de zandsculpturen kijken in 

Garderen. 

John en Ronald gaan nog even rusten en de dames gaan 

kleuren want dat kunnen zij echt prachtig. En Jos die gaat zijn 

Engels bijspijkeren ook onwijs knap hoor. 

 

   

 

                                                                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Het thema van de schitterende zandsculpturen is dit jaar 

BOEKEN.    Het lijkt wel een bibliotheek van zand en de 

verhalen zijn prachtig uitgebeeld.                   

                                                                                        

 

                                                                                                 

 

 

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                            

 

 

  
 

  



 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                                      

                                                            

 

  

 

 



 

 

 

De chinees hoe lekker is dat!!!!!!            

               

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

                                 

 

Na het lekkere eten was het toch even een dingetje want de 

koffers moeten nog ingepakt worden maar dat was snel 

gebeurd.  

 

Dinsdag 2 april 

Helaas de vakantie zit er weer op. Laatste spulletjes pakken, 

ontbijten en hop de bus in! 

We willen jullie bedanken voor de gezelligheid. Het was erg 

leuk! 

Lieve groetjes,  

Rob en Babs                   


